
Alles lijkt anders 
(tekst & muziek: Axel Lukkien) 
 
Alles lijkt anders, zo anders vandaag 
Alles glimt, alles tuimelt en alles lijkt blij 
Geen stijve nek en geen steen in m’n maag 
En de wind in m’n rug waait vandaag nog voor mij 
  
En kijk:  
De polders en de dijken  
Ze lijken zo klein  
De tijd lijkt bijna stil te staan 
Dit valt met niks te vergelijken 
Wat een zeldzaam geluk  
Waarom maak ik me druk vandaag 
Zie de dauw op het gras  
en onthou hoe het was vandaag 
 
Altijd maar wachten, dus altijd weer spijt 
Het leven liep traag aan deze kant van het glas 
Bang voor de wereld en blind voor de tijd 
Maar vandaag kwam ik buiten en ik zag hoe het was 
 
En kijk:  
De pieken en de dalen  
Ze halen elkaar in telkens hoger tempo in 
Hier valt geen eer aan te behalen 
Ruik het zilt van de zee  
en dan valt het weer mee, vandaag 
Zie de dauw op het gras  
en onthou hoe het was 
  
En voel de angsten en de pijnen verdwijnen 
Alsof er nimmer wat is misgegaan 
Dit valt compleet buiten de lijnen 
Even niet meer zo bang 
Ook al duurt het niet lang, vandaag 
Zie de dauw op het gras  
en onthou hoe het was, vandaag 
 


