Als Elisabeth er is
(tekst & muziek: Axel Lukkien)

Onder deze hemel

In deze stad

Hier kom je te wonen, dit wordt nou je thuis
Ik dacht dat ik het mooiste

al had gehad

Wat zat ik te dromen, wat was ik abuis

Je hebt alleen een bed nog

Een eigen kast

De rest van de wereld wordt ook nog van jou
Je hebt de mooiste ogen

Zoveel staat vast

Wat ben ik benieuwd of ze bruin zijn of blauw

Ik heb je nog niet echt ontmoet,

dat duurt ook nog wel even, duurt ook nog wel even
Toch ben ik al verliefder dan ik

in mijn hele leven

ooit nog ga beleven

Als Elisabeth er is

- zoveel staat vast -

dan wordt alles anders in één ogenblik
Heel de boze wereld

Dit bange land

Heeft haar net zo nodig, zo nodig als ik

Dus rol de loper uit

en sla de trom

Hoor iedereen juichen
De auto’s staan stil

Als de klokken slaan
weet iedereen waarom
Ze is onderweg

Gehuldigd als Oranje zal ze door de grachten varen,
door de grachten varen

Geen glimlach in de wereld was ooit mooier dan de hare
Waar blijft de fanfare?

Alle pers staat aan het hek met camera’s

en Mark heeft zijn toespraak al ingestudeerd
Zelfs de spelersbus en zelfs Sinterklaas
geven haar voorrang, zodra ze passeert

Een vliegtuig heeft haar naam al netjes

aan de lucht geschreven, aan de lucht geschreven
Een ode aan die vrouw

De tweede liefde van mijn leven

Liefde van mijn leven

En in de verte hoor jij zacht je mama’s hart
Jij ligt nog te dromen, nog kleiner dan klein
Er wordt heus niet veel van je verwacht
Mijn lieve schat

Je hoeft maar te komen



Nee
Je hoeft er alleen maar te zijn



