Halve Kracht
(tekst & muziek: Axel Lukkien)

Ik heb ’t best wel voor mekaar
Maar geld, succes en dat soort zaken
konden me niet gelukkig maken

Het is me al met al toch raar
Het voelt alleen maar leeg van binnen
Ik mis de moed om opnieuw te beginnen

Ik mis het ouderwetse lef
Ik wil mijn hart weer voelen bonken, bonken
Ik wou dat het kon

Maar m’n hart klopt nog op halve kracht
Je hoort ‘m wel, maar heel erg zacht
Steek je hand maar in m’n binnenzak
Voel je al wat?

M’n hart klopt nog op halve kracht

Het doet wel wat, maar heel erg zacht
Leg je hoofd maar op m’n ribbenkast

en hou me vast, hou me vast

De goedbedoelde goede raad
Van al die keizers zonder kleren
die constant hun therapeut citeren

Ik weet precies hoe of dat gaat
Goede raad is vaak projectie
Twijfelaars zijn zelden sexy

Ik heb geen snelle zinnen klaar
Ik heb geen zin je te versieren
Liefste, wees lief en ga mee

Want m’n hart klopt nog op halve kracht
Je hoort ‘m wel, maar heel erg zacht
Steek je hand maar in m’n binnenzak
Voel je al wat?

M’n hart klopt nog op halve kracht

Het doet wel wat, maar heel erg zacht
Leg je hoofd maar op m’n ribbenkast

en hou me vast, hou me vast

Meisje, kus me wakker

Want m’n hart klopt alsmaar zwakker
Want m’n hart, m’n hart doet zo’n zeer
Valt er echt niets meer te reanimeren?
Trek de kleren van m’n lijf...
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