ledereen wil Dansen
(tekst & muziek: Axel Lukkien)

Hij durft niet dichter bij haar tafel te komen
Hij zit al honderd jaar bij haar op kantoor
Hij zit de hele dag 'n beetje te dromen

en elke keer komt weer Marleen d'r in voor

Altijd maar bang dat een ander het vraagt
Altijd te langzaam en altijd te laat
Altijd maar alleen

ledereen wil dansen, dansen met Marleen
Maar iedereen is bang en iedereen alleen
Niemand is verstandig en niemand is van steen
ledereen wil dansen, dansen met Marleen

Ze zijn niet eens echt hele goeie vriendinnen
Ze staat te trillen en haar handen zijn nat

En geen idee waar ze zou moeten beginnen
Want zij heeft ook alleen maar mannen gehad

Altijd maar bang dat een ander het vraagt
Altijd maar bang voor de afgang, afgang
Altijd maar alleen

ledereen is bang en iedereen alleen
ledereen wil dansen, dansen met Marleen
Niemand is verstandig, niemand is van steen
ledereen wil dansen, dansen met Marleen

En de bloemist komt langs met prachtige bloemen
Met op het kaartje: “Voor m'n liefste prinses...”
Maar wie te laf is om z'n naam ook te noemen

Is bij Marleen aan het verkeerde adres

Altijd maar dansen als niemand het ziet
Altijd een bal, maar de prins is er niet
Altijd maar alleen

Maar iedereen is bang en iedereen alleen
ledereen wil dansen, dansen met Marleen
Niemand is verstandig, niemand is van steen
ledereen wil dansen, dansen met Marleen



