Vol Gas
(tekst & muziek: Axel Lukkien)

Ik hang de hele dag voor de TV

En wacht tot er misschien iets gaat gebeuren

Ik sta niet op, ik zet geeneens meer thee

Ik leef van wat er achterin de koelkast ligt te meuren

De supermarkt te ver, te weinig kleingeld voor een broodje
Hoe lang neem je de wereld en jezelf nog in 't ootje?

De damp staat op de ruiten

Je sleept jezelf naar buiten

En midden in 't verkeer zie je het licht:

Vol gas en ogen dicht

Het is vaak niet zo ernstig als het lijkt

Het is vaak niet zo zwaar als het kan voelen

Zo zwaar dat je d'r bijna aan bezwijkt

Is dit nou wat ze met het dal of met een dip bedoelen?
Ik hoef geen psycholoog of correlatie uit een stichting
Alleen 'n duwtje in de rug en in de juiste richting

Je kan niet blijven dromen

Als het duwtje niet wil komen

Door dichte mist of bij beperkt zicht

Vol gas en ogen dicht

En als je zou geloven

Je riep ‘t uit naar boven:

“Wat maak je me nou? Wat maak je me nou?”
Wat zou je graag geloven

Het lot kan niets beloven

Waar heb ik dit aan verdiend?

Een antwoord is niet altijd op z’n plek

Het lot is wreed, je moet het haar vergeven

Wie nooit probeert gaat ook nooit op z'n bek

En als je maar blijft wachten valt er weinig te beleven

Het water wordt niet warmer en het water wordt niet droger

De duikplank wordt, hoe langer je blijft staan, alleen maar hoger
Vergeef je eigen zonden

Verpleeg je eigen wonden

Je bent tenslotte niemand wat verplicht

Vol gas en ogen dicht






