
Welkom Thuis 
(tekst & muziek: Axel Lukkien) 
 
Welkom terug, het wordt een heel aparte dag vandaag 
Jij krijgt een lied, ik was al heel vroeg aan de slag vandaag 
En elk vermakelijk verhaal 
Gaat met de waarheid aan de haal 
Als wij maar weten hoe het zat 
 
Dat ik soms net te vaak te boos en ontevreden was 
En jij soms net te vaak te bang als er geen reden was 
Ik keek nooit verder dan mijn neus 
Plukte de dagen, maar niet heus 
Nee, dat is waar ik jou voor had 
 
Soms lijkt het eeuwen geleden 
Maar ik zou heel lang op je wachten 
Welkom thuis, m’n lief  
Welkom thuis, m’n liefste 
 
Ook in een sprookje lopen grote boze wolven rond 
Ooit lieten ergens in het donker onze handen los 
Het bos is diep en op een keer 
Zie je de broodkruimels niet meer 
Dan ben je moederziel alleen 
 
Soms lijkt het eeuwen geleden 
Maar ik zou heel lang op je wachten 
Welkom thuis, m’n lief  
Welkom thuis, m’n liefste 
 
Het is alweer zo lang geleden 
Ik ren als het kan niet meer al te vlug 
Maar ik ben al met weinig tevreden 
Ik ben al tevreden met weinig 
Als het leven me toelacht, lach ik terug 
Maar het leven kijkt vaak sjaggerijnig 
Wij moesten altijd maar vooruit 
Weet jij nog welke richting dat was? 
 
Waar is dat meisje dat ik zomaar aan het blozen bracht? 
Ik lijk in niets meer op die jongen die jou rozen bracht 
Ik ben te oud voor kat en muis 
Voor alle ruis, voor al het drama 
Daarom liefste, welkom thuis 
 
Dit huis lijkt nauwelijks op het huis waar je bent weggegaan 
Het is hier licht, wat in de weg stond heb ik weggedaan 
Ik heb de kattenbak verschoond 
Het oogt hier doodgewoon bewoond 
Er liggen rozen op de mat 



 
Waar ik me blind op getuurd had 
Waren de pieken en de dalen 
Waar ik me blind op getuurd had 
Waren de uren die we stalen 
En als het langer geduurd had 
Was ik je stomweg komen halen 
Welkom thuis, m’n lief  
Welkom thuis, m’n liefste 


